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Na een prachtige week voor de hele club, kunt u deze week weer genieten van 
een nieuwe Onze Helden. Na een week waarin Deetos werd verslagen en de eerste 
punten binnen zijn, moet we  weer vooruit kijken naar de volgende wedstrijd. Er 
staat een uitwedstrijd tegen Top/Wereldtickets.nl op het programma. De ploeg uit 
Sassenheim heeft evenveel punten als onze Maarssense trots, wellicht kan er ook 
daar voor een verrassing worden gezorgd! Er wordt weer uitgebreid voorbeschouwt 
op deze wedstrijd, waarin Lotto Korfbal League kenner Marco Spelten uitgebreid zijn 
mening geeft.

Dat het goed gaat met de club is duidelijk, maar ook op persoonlijk vlak is er goed 
nieuws. Michelle de Klein is door de bondscoach geselecteerd voor de Tulips. Wij 
willen Michelle vanaf deze plek dan ook hartelijk feliciteren met deze uitverkiezing. 
We vroegen aan de eerdere trainers van Michelle om een eerste reactie. Rondom de 
Challenge wordt Michelle uiteraard meer uitgelicht. We zijn zeer benieuwd naar haar 
bevindingen en ervaringen rondom dit evenement.

Nadat vorige week Jaap ‘de komeet’ van Bruggen aftrapte als Held van toen, zal 
‘ome’ Jan Brouwer deze week de rubriek een vervolg geven. ‘Ome’ Jan is bekend bij 
heel de vereniging en al een lange tijd actief binnen onze club. Prachtige verhalen 
en quotes waren de uitkomst van dit interview. Danny L heeft zijn wekelijkse column 
geschreven en de jongens van de BWA zijn ook weer on tour geweest. Kortom, weer 
een hoop te lezen deze editie.

We houden u niet langer op en hopen dat u ook deze week Onze Helden weer zal 
waarderen. Heeft u nog op- of aanmerkingen, laat het ons gerust weten!

Tot volgende week,

De redactie

Onze Helden
                 Deel 3

Voorwoord
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Voorbeschouwing TOP/Wereldtickets.nl - OVVO/DeKroon

Kan OVVO/DeKroon een 2e overwinning 
afdwingen in Sassenheim?

Na de overwinning op Deetos moet 
OVVO/DeKroon de komende weken 
natuurlijk doorpakken. Om te beginnen 
is er zaterdag de uitwedstrijd tegen Top/
Wereldtickets.nl. Deze ploeg heeft ook 
maar 2 punten en kan dus een 
concurrent zijn in de strijd onderin. 
Maar is dit zo? Onze huisadviseur Marco 
Spelten (die man met die hoed) legt ons 
het uit:

‘Zaterdag kan voor OVVO een 
sleutelwedstrijd zijn. TOP en OVVO staan 
allebei op twee punten, en dan gaat het 
er eigenlijk om wie de aansluiting vindt 
om mee te doen met de strijd om de 
vierde play-off plek en wie er onderin 
blijft spelen. Hoewel het natuurlijk nog 
vroeg is in het seizoen. En het is ook 
eigenlijk niet reëel om OVVO te noemen 
in de strijd om de play-offs.  Dalto, KZ 
en Fortuna zijn duidelijk de drie sterk-
ste ploegen, maar daaronder is de strijd 
open. Ik verwacht dat DOS’46 erg veel 
moeite gaat krijgen bij het opeisen van 
die vierde plek, en dat juist PKC en TOP 
daar een rol in gaan spelen. Ik schat 
TOP dan hoger in, dus de 25-18 
nederlaag bij PKC verraste me. Toch 
denk ik dat juist TOP de meeste kans 
heeft op die vierde plek. Ik zie ze 
ondanks het puntenaantal van twee niet 
als degradatie kandidaat. Onderin gaat 
het om DeetosSnel, Blauw Wit, Nic. en 
OVVO. Je moet dit dus niet zien als een 
wedstrijd tegen een concurrent, maar 
eerder een wedstrijd om bonuspunten. 
OVVO kan hier bonuspunten halen, en er 
is niets verloren wanneer dat niet lukt. 
De bekendste mensen van TOP zijn Wim 

Scholtmeijer, oud international, en
Leon Braunstahl. Scholtmeijer speelde 
eerder voor PKC en Fortuna en
Braunstahl voor Die Haghe. Ook Bregtje 
van Drongelen is een bekende naam. De
vriendin van Leon Braunstahl speelde 
ooit eerder onder Hans Heemskerk, 
maar dan bij Fortuna. Christa 
Braunstahl, zus van Leon, speelde 
eerder voor KVS. Voor ons is de 
bekendste speler toch wel Edo Smit. Edo 
komt van SDO uit Kamerik en
maakte eind vorig seizoen de overstap 
naar TOP. Hij heeft geen basisplaats
bij TOP maar is al wel als invaller in 
actie gekomen. TOP is een 
onberekenbare ploeg. Veel hangt af van 
de vorm van de dag, consequent is de 
ploeg daarin niet. Zo verloren ze vorig 
jaar met 30-12 bij DOS’46 maar wonnen 
later wel van diezelfde ploeg. En in Koog 
aan de Zaan van Koog Zaandijk winnen 
was ronduit indrukwekkend. Verliezen 
bij Blauw Wit juist weer niet. Je kunt 
er geen pijl op trekken. En dat houdt in 
dat OVVO een goede kans heeft. Zeker 
omdat TOP dit jaar nog niet geweldig 
draait.’
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Wij houden ons natuurlijk vast aan de 
zin: ‘en dat houdt in dat OVVO een 
goede kans heeft’, en gaan uit van 
wederom 2 punten voor onze helden!

Jesper Oele heeft zijn draai 
gevonden tegen Deetos en we 
hebben nog steeds geen echte 
aanvallende wereldpot van onze 
hoofdmacht gezien. Tegen TOP 
hebben we de laatste jaren veel te 
vaak onnodig verloren en het is hoog 
tijd om ze hier de rekening voor te 
presenteren. Zorg dat je kaartjes hebt 
voor deze mooie wedstrijd en help 
onze helden TOP te overwinnen! 

“Het wel en wee van 
  OVVO/DeKroon 2”

Onze reserves doen het goed in de 
league. Na het eerste punt in 
driebergen werd de volle mep 
binnengehaald tegen DeetosSnel/
Volhuis 2. Het niveau van Dalto-uit 
haalde de ploeg van Maarten van 
Woerkom niet maar het was in ieder 
geval voldoende om de punten in eigen 
huis te houden. OVVO/DeKroon 2 klimt 
nu op de ranglijst en treft komende 
week TOP/Wereldtickets.nl 2. Deze 
ploeg heeft 1 punt meer dan OVVO/
DeKroon en voor ons tweede dus een 
wedstrijd waarin duidelijk wordt of er 
nog verder naar boven gekeken kan 
gaan worden.

De stand in de reserve league: 

Blauw Wit   7pt
PKC     6pt
Dalto   5pt
KZ   5pt 
Fortuna  4pt
TOP   4pt
OVVO  3pt
Deetos  0pt 
Nic   0pt
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Michelle in oranje

Bobby Frencken, trainde Michelle in 
OVVO/DeKroon A2:
‘Michelle kwam als 17-jarige atleet in de A2 
bij Robin en mij spelen. Natuurlijk viel ze 
op; snel, wendbaar, energiek, fanatiek en 
enthousiast. Michelle had zelf absoluut nog 
geen beeld van het talent dat ze ook toen al 
zichtbaar met zich meedroeg en was soms 
nog zelfs onzeker of ze alles wel aankon. 
Dat terwijl Robin en ik haar eigenlijk wel 
materiaal voor de A1 vonden. De A2 was een 
superleuk en getalenteerd team, met spelers 
die destijds net afvielen van de A1 selectie, 
maar daar zeker zonder problemen in mee 
konden draaien. Voor mij als beginnende 
trainer/coach een droomteam geweest om 
te begeleiden en met succes. Op het veld 
werden we kampioen bij SDO. Al viel dat 
feestje letterlijk in de sloot, toen alle spelers 
dat kennelijk een goede plek vonden om het 
kampioenschap te vieren. Dat Michelle nu 
geselecteerd is voor de Tulips is een mooie 
bekroning op haar werken. Gefeliciteerd!’

Erwin van der Putten, trainde Michelle in 
OVVO/DeKroon 1:
‘Al snel werd mij duidelijk dat ik Michelle 
goed kon gebruiken in OVVO 1. Ik was 
in ieder geval gelijk overtuigd van haar 
verdedigende kwaliteiten en ik bracht 
haar dan ook gerust als invaller in de 
verdediging. Ze schakelde dan de dame 
uit die dacht belangrijk te gaan worden. Al 
snel kwam ze in OVVO 1 te staan en ging 
ze bewust aan de slag om haar aanvallende 

capaciteiten te vergroten. OVVO 1 ging 
telkens een stapje omhoog en Michelle 
groeide mee met het niveau. Het maakte 
bijna niet uit tegen welke dame ze kwam 
te staan, ze werden allemaal vakkundig 
uitgeschakeld. Michelle gebruikt haar 
lengte, snelheid, wendbaarheid om haar 
tegenstanders aan banden te leggen. Ze 
durft haar tegenstander kort te volgen 
waardoor ze niet veel hoeft te compenseren. 
Ze kan goed 1 tegen 1 verdedigen, in de 
ballijn zitten en verdedigende rebounds 
pakken. Aanvallend heeft ze hard gewerkt 
aan het afmaken van haar doorloopbal, de 
balans en het bereik van haar schot en het 
aanspelen van de schutter. Buiten haar 
korfballende potentie heeft ze de intensiteit 
waarmee ze wedstrijden speelt vergroot. Het 
was fi jn om haar zowel binnen als buiten het 
veld erbij te hebben. Ik denk dat er nog meer 
in zit, het is aan Michelle om dit eruit te laten 
komen.’

Maar eer aan wie dat toekomt. De 
persoon die al vanaf het begin van haar 
korfbalcarrière van grote invloed is geweest 
is toch wel Kees de Bruin. OVVO/DeKroon 
2 speler Mark de Vries: ‘ik weet nog dat 
Michelle in de A3 of A4 speelde en Kees mij 
op haar wees. Eerlijk gezegd zag ik het talent 
nog niet zo, maar Kees was toen al heel 
enthousiast.’ Michelle viel wat vreemd af van 
OVVO/DeKroon A1 naar de A2 en Kees greep 
zijn kans, hij haalde haar gelijk over naar 
OVVO/DeKroon 2.

Wie had dit gedacht! 6 december 2009 zal bij Michelle in 
haar geheugen blijven staan als de dag dat ze geselecteerd 
werd voor het grote oranje! In OVVO A4 begon ze pas 
met korfballen maar dat sluit dus blijkbaar echt niets uit. 
Hadden de vorige trainers van Michelle dit aan zien komen?
We laten er een paar aan het woord.
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Kees de Bruin, trainde Michelle in OVVO/
DeKroon 2:
‘Tja, dan lees je zo’n bericht op de OVVO/De 
Kroon-site: “Michelle geselecteerd voor de 
Tulips” en ik moet je bekennen, het verbaast 
me niets. Hoe bedoel je, hoor ik mensen 
denken, dat is toch een verrassing van 
jewelste en geheel onverwachts? Nou nee, en 
ik zal je vertellen waarom niet. Vorig jaar bij 
de wedstrijd van het jaar, OVVO/De Kroon- 
KVS, stond een man met grijs haar een 
beetje nonchalant naar de wedstrijd te kijken. 
Quasi strijkend door zijn haar vroeg hij na de 
wedstrijd aan een OVVO/DeKroon supporter: 
‘wie is die donkere gekleurde dame van jullie 
cluppie?’ ‘Ach, kent u haar nog niet? Dat is 
Michelle,die dame met die lange uitschuifbare 
armen.’ ‘Nou’ zegt die man,’daar gaan we 
volgend zaalseizoen meer van horen.’ Ik moet 
je zeggen; die man heeft gelijk gekregen. 
Blijkt dat hij een beetje kijk op het ‘spelletje’ 
heeft!. Nou zeg ik je, het was de Bondscoach 
Jan Sjouke van de Bosch! 
Er schieten nog 2 fl itsen van vroeger 
doormijn hoofd. Flits 1 is een echte fl ashback, 
namelijk terug naar het allereerste begin, 
OVVO A4. Een uitwedstrijd tegen SDO A2, 
ik neem weer eens een wedstrijdje coachen 
waar, nu van Jacqueline van de Akker. Wat 
heb ik toen gelachen en genoten van plezier. 
Pim Brouwer en nog een paar van die in de 
groei zijnde gasten waren korfballend iets 
minder dan hun tegenstanders, maar we 
hebben ze toch gepakt. Waarom? Simpel, 
ze voerden gewoon allemaal stuk voor stuk 
hun opdracht uit, rebound neerzetten, insnij 
verzorgen en de juist personen uitspelen op 
het schot van de heren en soms een ……… 
zoef, fl its, bal ontvangen en doorloopbal 
nemen. Wat daar zo bijzonder aan is en 
waarom ik dat nog weet, het waren namelijk 
de eerste doorloopbal acties die ik van 

Michelle zag en die ze bekroonde met twee 
doelpunten. Toen zag je al, die dame heeft 
iets speciaals. Flits 2 is puur zakelijk geweest 
maar zeker zo mooi. Michelle op het veld als 
5e dame in de A1 en viel in de zaal af naar 
de A2. Ik dacht mooi want ik heb nog een 
dame voor OVVO/DeKroon 2 nodig , inpakken 
strik erom en meenemen. Eerst met Michelle 
een overleg boven in de bestuurskamer, haar 
een voorstel gedaan en uitgelegd wat ik in 
mijn gedachte had en na een lichte twijfel zei 
ze: “mooi, dan zal ik laten zien dat het een 
niet terechte beslissing is geweest”. Beetje 
aan het schot (hogerop schieten) en aan de 
doorloopbal werken, verdedigend meer durf 
tonen, en korfballen met die handel. Was 
leuk om te zien, iemand die afviel uit de A1 
zichzelf toch naar een hoger niveau te zien 
ontwikkelen.
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Selectielid van de week: Jesper Oele

Ook deze week komt er een selectiespeler 
uitgebreid in beeld. Nadat we de 
materiaalman van de toekomst vorige 
week vast hebben gelegd is het nu de 
beurt aan Jesper Oele.

Jesper, wij doen altijd ons huiswerk. 
Als we een beetje rondvragen binnen 
de selectie stuiten we wel erg vaak op 
het woord weerwolven. Wat is dit?
‘Ja, weerwolven, dat is een prachtig spel. 
Het is een psychologisch spel dat je een 
beetje kunt vergelijken met “wie is de 
mol.” Op een trainingsweekend hebben we 
het geleerd van Jasper de Haan. Misschien 
kunnen we binnen OVVO een keer een 
competitie opzetten.’

Je bent iemand die graag dingen 
organiseert. Er staat me nog wel een 
pokertoernooi in de OVVO kantine bij, 
doe je dit vaker?
‘Mijn dagelijks werk is het coördineren van 
groepen in de naschoolse opvang. Hier is 
steeds meer vraag naar en dit doe ik al 
een tijdje. Ik ben dan heel vaak sportief 
bezig en dat bevalt me prima. In de 
zomer ben ik ook vaak betrokken bij dit 
soort werkzaamheden. Kinderen komen 
dan een weekje of langer bij ons, en wij 
bieden ze dan de hele dag een gevarieerd 
programma aan.
Verder train ik ook een basketbalploeg 
in Driebergen. We gaan ook vaak langs 
scholen om mensen enthousiast te maken 
om te gaan basketballen. Niemand weet 
dan dat ik een korfballer ben, hahaha. Ik 
heb CIOS gedaan en ben daar eigenlijk in 
mijn werk verder mee gegaan. Ik sport 
heel veel en heb een aardig vrije indeling. 
Dat maakt het leven wel zo afwisselend. 

Met OVVO/De 
Kroon, Ajax en dit 
werk ben ik blij als 
ik mijn vriendin af 
en toe ook nog kan 
zien.’
Wanneer ben 
je met korfbal 
begonnen?
‘Mijn ouders 
korfbalden vroeger 
ook. Mijn vader 
speelde bij HKV en 
mijn moeder bij 

Die Haghe. Tot mijn 7e heb ik ook in de 
regio Den Haag gewoond, ik ben zelfs nog 
wel een wedstrijd bij ADO in het stadion 
geweest als klein jochie. Bij HKV werd ik 
van kleins af aan op het veld neergezet 
en moest ik maar gaan schieten, dat 
ging best aardig. Maar ik durfde maar 
niet te gaan korfballen. Ik stond op een 
bepaald moment weken achter elkaar al 
in mijn wedstrijdshirt te schieten, maar 
ik durfde geen wedstrijden te spelen. Ik 
had bedacht dat ik dat zou gaan doen 
als ik 7 was. Een week voordat ik 7 werd 
stond ik weer in tenue langs de kant, 
waarschijnlijk te schieten, valt er een 
jongetje geblesseerd uit. De trainer vraagt 
of ik dan maar mee wil doen, maar nee ik 
ging niet: ik was nog geen 7. Ze hebben 
de wedstrijd met 3 in een vak uitgespeeld. 
De week erna speelde ik wel. Rond die 
leeftijd verhuisden mijn ouders naar 
Driebergen en kwam ik bij Dalto terecht. 
Ik mocht een keer een toernooi mee doen, 
maar toen kreeg ik geen bal. Later ben 
ik toch maar begonnen en wel in de F4. 
Vervolgens liep ik alle standaardteams 
door tot en met de A1. Ik heb veel NK’s 
gespeeld maar nooit gewonnen. KVS was 
heel sterk in die tijd met de jeugdploegen 

“We spelen iedere wedstrijd echt met 
9 man!!”
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en zij wonnen wel heel vaak. Ik speelde 
toen altijd met Ilona van den Berg in het 
team die nu in Driebergen ook al jaren in 
het eerste staat. Ook Wouter van Brenk 
(nu TZ) zat daarbij. In de jeugd was het bij 
Dalto hartstikke leuk. We gingen vaak de 
maisvelden in achter het veld. En dan was 
het rennen als je een tractor hoorde komen, 
want dan kwam de boer eraan. Dan moest je 
op het einde langs het prikkeldraad maar dat 
ging bij mij niet altijd goed. Dan moest ik de 
hele training weer doorkomen met een kapot 
broekje, hahaha. Dat soort dingen gebeurde 
mij wel vaak ja, ik heb ook echt 5x ofzo een 
gat in mijn hoofd gehad. In de Fortuna hal 
liep ik ook een keer heel hard tegen zo’n 
stijger van de tribune aan.‘

Hoezo ben je vertrokken bij Dalto dan? 
Je schetst een leuke tijd daar.
‘De jeugd was ook echt heel leuk. Daarna 
kom je in het tweede en daar bleef ik 
hangen. Er kwam gewoon geen kans. Ik 
snapte het wel hoor, want er moest gewoon 

elk jaar gepresteerd worden. Er was geen 
tijd om jeugd de kans te geven. Maar ik was 
toen al een echte clubman. Ik organiseerde 
jeugdkampen, zat in commissies, ik was een 
echt clubfi guur. Niemand had ook verwacht 
dat ik ooit weg zou gaan. Toen er wat 
plekken vrij kwamen werden Bob de Jong 
en Jos Roseboom gehaald. Toen besefte ik 
wel dat die kans niet ging komen. Het was 
niet makkelijk, maar ik besliste toch weg te 
gaan bij Dalto. Als clubman vond ik het ook 
jammer dat selectiespelers weinig in de club 
deden. Toen ik in Maarssen kwam vroegen ze 
me gelijk: “wat ga je bijdragen aan de club 
behalve spelen?” en zo hoort het ook vind ik. 
Je moet interesse tonen en investeren in de 
club. Ik organiseer nu wel eens wat dingen 
en sta vaak trainen te geven. Zo kom je snel 
midden in een club. In de jeugd speelde 
ik altijd tegen Peter Lageweg van DOS’46 
en Rick Voorneveld van KZ. Die jongens 
stootten door naar hun eerste en ik bleef 
maar hangen. Toen ben ik maar eens om me 
heen gang kijken en kwam ik op OVVO. Ik 
ben toen de thuiswedstrijd tegen Meeuwen in 
de OVVO-hal geweest, achteraf de slechtste 
wedstrijd van het seizoen, maar de sfeer 
zei genoeg; hier wilde ik wel spelen. Dat ze 
vervolgens nog promoveerden ook maakte 
het helemaal mooi. Vanuit de club Dalto 
kwamen veel reacties en vonden de mensen 
het jammer dat ik ging, vanuit de selectie 
heb ik weinig gehoord. ‘
Wat voor ervaring heb je dan opgedaan 
in de uitwedstrijd in Driebergen?
‘Ik schoot gewoon niet raak…dat was echt 
balen. Ik begon wel met een bewijzingsdrang 
van: “jullie hadden mij een kans moeten 
geven.” Misschien wilde ik wel te graag. Op 
zich was ik niet heel slecht maar ik schoot 
gewoon niet raak. Ik heb die schoten maar 
bewaard voor de thuiswedstrijd… Maar de 
steun vanuit Dalto was er wel die wedstrijd 
hoor, dat heb ik wel gemerkt. 

“OVVO/DeKroon gaat de goede kant op 
en ik hoop het nog lang mee te maken”
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Vooral in Almere vorig jaar was dat goed 
te zien. Dalto A1 speelde voor ons en heel 
wat mensen bleven hangen. Toen vielen 
de schoten wel en heb ik ook vanuit daar 
heel veel leuke reacties gehad. Ook na 
de overwinning op DeetosSnel had ik veel 
SMSjes uit Driebergen.’

Na een stroef begin was het schot 
er zaterdag weer, hoe heb je de 
overwinning op DeetosSnel beleefd?
‘Je moet sowieso gewoon van deze 
competitie genieten. Dit is het niveau waar 
je wil zijn. We hebben dit bereikt met de 
hele club en moeten hier ook met zijn allen 
van genieten. OVVO/DeKroon heeft op alle 
gebieden de zaakjes prima voor elkaar, 
andere clubs constateren dat ook. Bijna 
iedereen gunt OVVO/DeKroon de overwinning 
van afgelopen zaterdag. In Papendracht, op 

een woensdag avond nota bene, leek het 
wel dat er meer mensen uit Maarssen waren 
dan uit Papendrecht! Misschien hebben we 
de uitwedstrijden wel een beetje met te 
veel respect voor de tegenstander gespeeld. 
Zaterdag gaan we naar TOP, waar we vorige 
jaren vaak onnodig van hebben verloren. Nu 
is het onze beurt. Persoonlijk ging het vooral 
verdedigend lekker de eerste wedstrijden. 
Zaterdag tegen Johannis Schot, maar ook 
de eerste wedstrijd tegen Raymond Witvliet. 
Daar was ik erg blij mee. Aanvallend kwam 
het schot er nu ook bij en dat moet ik 
meenemen naar zaterdag. We begonnen 
heel zwaar de eerste 3 wedstrijden maar 

dat is goed geweest. Zo hebben we kunnen 
wennen aan het niveau terwijl we geen 
kostbare punten verloren. De enige die we 
echt moesten halen hebben we gehaald 
dus we liggen op schema. Handhaven is 
het doel, hoe dan ook. Als het met een 
beslissingswedstrijd is maakt het me niet uit, 
als het maar lukt.’

Hoe zie je de toekomst van OVVO?
‘OVVO/DeKroon is goed bezig. Er wordt 
nu een eenduidige lijn neergezet bij de 
standaard jeugdteams. Dat is nodig. De club 
zet dat nu in werking en hier moeten we 
mee verder. Er mag nog wel meer uitstraling 
in de ploegen van “wij gaan hier winnen”, 
dat mis ik wel eens bij de jeugd van OVVO/
DeKroon. Er staan nu goede trainers op de 
selectieteams, en daar kunnen we stappen 
mee maken.
OVVO/DeKroon gaat de goede kant op en ik 
hoop het nog lang mee te maken.’

“Dit is het niveau waar je wil zijn.”

Oele tot slot over de BWA:

“Geweldig die steun!! We spelen iedere wedstrijd echt met 9 man!! In de 
kleedkamer valt het woord BWA erg vaak. Je merkt gewoon dat die steun echt 
wat met de selectie doet en dat ze al die blauw wit gekleden heel erg dankbaar 
zijn! 1 woord: Klasse!” 



1111

Onze Helden
                 Deel 3

Jeffrey Van Basten

Vorige week vergeleek ik de korfbalsport en OVVO in het 
bijzonder, met de edele voetbalsport en het oranje van 1988 in 
het bijzonder. Dit kwam mij duur te staan. Talloze reacties vielen 
mij ten deel. Hoe kon ik het prachtige korfbalspel vergelijken 
met dat ordinaire geschop in de modder? Voor mij bewees het 
eens te meer dat voetbal een mannensport is, en korfbal toch 
een beetje een sport voor mietjes. Tot ik Jeffrey Huibers eens 
nauwlettend in de gaten hield tijdens de wedstrijd van ons 
tweede team tegen DeetosSnel/Volhuis 2. (overigens, lieve 
kindertjes, kan ik me nog herinneren dat die club ooit gewoon 
als “Deetos” in Ahoy speelde.) Jeffrey speelde als vanouds. Hij 
bikkelde, vocht, speelde met eenvoud en klasse en liet zo nu en 
dan hoogstandjes zien. De aanleiding om hem eens even in de 
gaten te houden, was een invalbeurt van drie dagen eerder.

OVVO/De Kroon 1 had het moeilijk tegen PKC. Leon Simons sloeg er fl ink op los, en niemand 
deed iets terug. Aanvoerder Jesper Oele lag kermend van de pijn in de plas bloed op de 
grond, maar geen teamgenoot schoot hem te hulp. Niemand durfde Simons, ooit de mooie, 
jonge koning van de korfbalsport, aan te pakken. Ik genoot van het spel van Simons: een 
beetje zieken, je tegenstander uit zijn spel halen en hem zo afbluffen. OVVO-heren Oele 
en Van der Vegt, helden van de BWA, degradeerden tot koorknaapjes naast de blufferige 
en hard spelende Simons. Het zat niet mee die avond. OVVO stond op een redelijke 
achterstand, achter de korf zaten kinderen te schreeuwen naar hun PKC-helden, er vloog een 
reclamebord door de lucht… Stijn van der Vegt werd uit zijn lijden verlost. Coach Wip haalde 
hem naar de kant, en met nog tien minuten te spelen maakte Jeffrey Huibers zijn debuut in 
de Korfbal League. Sierlijk betrad hij het veld, maakte zijn acties en binnen no-time scoorde 
hij zijn eerste doelpunt. Directe tegenstander Simons had het nakijken. Dat pikte de speler, 
die ooit de beste van de wereld was, niet. Een tikkeltje spottend vroeg hij Jeffrey: “Zo, 
ben jij nu het mannetje bij OVVO?” Jeffrey, ruim tien jaar jonger en nog niks gewonnen, 
maar totaal niet onder de indruk van de erelijst van zijn tegenstander, keek hem aan en 
antwoordde rustig: “Ja zeker. Problemen mee?” De uitdrukking op het gezicht van Jeffrey zei 
veel. Hier sprak een jongen met mentaliteit. Een straatvechtertje pur sang, met het talent 
zoals het weinigen gegeven is!

In 1988 begon Van Basten naast de basiself, maar hij groeide uit naar de held van het 
toernooi. In 2009 begint Jeffrey in het tweede, maar het zou mij niks verbazen als hij 
uitgroeit naar de held van de Korfbal League!

Danny van der Linden

Column Danny L.
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De held van toen: Ome Jan Brouwer

Nadat we vorige week hebben afgetrapt met ‘de komeet’, graven we deze week 
verder terug in de tijd. Als we het over Ome Jan hebben, weet 
de hele vereniging over wie we het hebben. Tegenwoordig is 
hij actief als trainer van het 7de en 8ste team en staat hij elke 
dinsdagavond achter de bar. Ook is hij enkele zaterdagen per 
jaar actief als zaalwacht. Iedereen weet wie het is, maar velen 
van u kennen het verhaal achter deze echte clubman niet. Hoog 
tijd om hier verandering in te brengen.

Dinsdagavond in de OVVO-kantine. Zoals elke dinsdag staat 
Ome Jan even vrolijk als altijd achter de bar. Als Rob Brouwer 
binnenkomt merkt hij al snel op: “Jullie vragen hem toch niets 
hè, voor Onze Helden. Al die slappe verhalen!” Er volgt een 
hard gelach. Typerend voor de sfeer op de dinsdagavond. 
Gezelligheid en altijd wel tijd voor een grap en een lach. Als 
we even later aanschuiven aan de bar begint Jan zelf met het 
interview.

“Zo, wat willen jullie allemaal weten jongens?” Laten we beginnen met de eerste 
stappen bij de club. “Dat moet in 1942/1943 geweest zijn. Ik was zo’n 12/13 jaar en 
we speelden onze wedstrijden bij boer Van Dijk.” De huidige Vechtensteinlaan was 
de plek waar boer Van Dijk zich huisvestte. Het was de tijd van de oorlog en twee 
korfbalbonden. “OVVO speelde voor de CKB. Dit staat voor de Christelijke Korfbal 
Bond. Er was ook nog een neutrale korfbalbond.” De CKB werd in de oorlog verboden 
door de Duitsers. Het team van OVVO speelde dus geen competitiewedstrijd. Ook 
moesten er een hoop mensen in dienst, waardoor er niet veel leden bij de club 
overbleven. “Veel spelers moesten naar Indonesië of gewoon in dienst. We hielden 
niet veel man over bij de club!”

Na de oorlog veranderde dit snel. De CKB werd weer in leven geroepen en de 
competitie werd hervat. “Iedereen kwam in het eerste terecht, zo weinig leden 
hadden we.” In 1959 werd OVVO voor het eerst kampioen. Ze promoveerde naar de 
hoofdklasse van de CKB. “We speelden toen tegen teams als DKOD, SMS (de oude 
club van ‘de komeet’), DVO en SSS. We gingen in die tijd altijd met een bus naar de 
uitwedstrijden. Dit deden we dan samen met de andere Utrechtse ploegen. Elk team 
werd afgezet bij haar tegenstander, en aan het eind van de dag weer opgehaald. Zo 
wist je gelijk wat de tegenstander had gedaan, en het was nog gezellig ook! Van deze 
ploegen is er eigenlijk geen enkele club doorgegroeid naar het topniveau, zoals wij 
dat nu spelen.” 

‘‘Ik zei als snel dat het veel te warm was, 
waardoor we dus lekker thuis bleven!”
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Dat jaar in de hoofdklasse verliep 
niet geheel vlekkeloos. “We moesten 
degradatiewedstrijden spelen, om ons te 
kunnen te handhaven. De eerste wedstrijd 
ging verloren en we moesten nog een 
uitwedstrijd spelen. Het was hartstikke heet 
die wedstrijd. Ik zei als snel dat het veel te 
warm was, waardoor we dus lekker thuis 
bleven!” 

In 1960 kwam er meer jeugd door naar 
het eerste team. Drie jaar later werd het 
kampioenschap behaald in de 1e klasse. 
Promotie naar de hoofdklasse was bereikt, 
wat tevens het moment was om het team te 
verjongen. Ome Jan ging terug naar het 2de 
team en de jeugd kreeg de kans. Begin jaren 
1970 werden de beide bonden verenigd en 
OVVO ging in de Overgangsklasse spelen. 
“Ik werkte destijds bij Bammens, waar ook 
de heer Meinhout werkte. Hij was trainer bij 
een 4de klasse ploeg; Hilversum. We konden 
hem overhalen om trainer te worden bij ons. 

Bijkomend voordeel was dat hij een bus van het bedrijf had. Hierdoor hadden we 
nooit auto’s nodig naar uitwedstrijden!” Het was de tijd dat de thuiswedstrijden niet 
in Maarssen werden gespeeld. Breukelen was de thuishaven in die periode. 

“Ook kan ik me nog  herinneren dat we een uitwedstrijd moesten spelen. 
We kwamen aan op een boerenveld zonder enige lijnen en korven. Ook de 
tegenstander had geen korven of ballen bij zich. Ik maakte me dus al zorgen hoe 
we de wedstrijd konden beginnen. Al snel kwam Scherpenzeel aanrijden met een 
grote vrachtwagen. Hij had palen en ballen bij zich, waardoor we alsnog konden 
spelen. De chauffeur was tevens de scheidsrechter. Een bizarre wedstrijd.”

Nadat de spelersloopbaan ten 
einde kwam, ging Ome Jan 
zich richten op het trainersvak. 

Hij begon bij Desto. “Vroeger had Desto nog een korfbaltak, nu is het alleen nog 
maar voetbal. De club speelde in Utrecht en ik heb daar twee jaar lang trainen 
gegeven.” Na deze jaren vertrok hij naar SMS. Bij deze club kwam hij een aantal 
bekende tegen van de club. Robert de Vente speelde ook bij deze vereniging. Ook 
Jaap ‘de komeet’ van Bruggen speelde in deze tijd in de junioren van SMS. Na drie 
jaar vond Jan het hier genoeg geweest en hij vertrok naar het boerenland: THOR 
was de volgende club waar Ome Jan in de jaren ’80 vier jaar heeft gecoacht. Toen 
de opvolger in augustus al aangaf niet meer verder te gaan, liet Ome Jan zich 
overhalen om er toch nog een vijfde jaar aan te plakken. “Dit pakte niet verkeerd 
uit. In dat jaar wonnen we alles en uiteindelijk werden we kampioen. 

“De chauffeur was tevens de 
scheidsrechter. Een bizarre wedstrijd.”
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Al met al een prachtig 
laatste jaar bij deze club.” 
Voordat hij terugging 
naar OVVO kwam hij nog 
terecht bij Kameo. Dit is 
de voorganger van het 
huidige Nova, wat speelde 
in Groenekan. Het was 
tevens de tijd van de 
opkomst van videoanalyse. 
Ik vond dit grote onzin, 
wat ook betekende dat ik 
ermee stopte.”

Ook zat Ome Jan in de 
technische commissie 
bij de bond. Er was toen 
nog een regioteam van 
de bond. “Hiervoor moest ik wedstrijden bekijken uit de hele selectie. Het ging om 
juniorenteams, waarbij clubs als De Vinken, Dalto maar ook OVVO. Uiteindelijk 
kwamen we één jongen tekort. Ik heb Rob Brouwer toen aan de selectie toegevoegd. 
Dat was dolle pret natuurlijk. Hele mooie tijd was dat!”

Ome Jan ging terug naar zijn eerste 
club, waar hij vooral wat lagere teams 
ging trainen. Ook nam hij zitting in de 
Technische Commissie. “ Ik zat daar met, 
onder andere Sonja Timmermans, in. Later stapte zij op en kwam Dany Visser op 
die plek.” Uiteindelijk was hij de enige die overbleef in deze commissie. Jan Brouwer 
stelde Frits Bruijntjes aan als trainer. Hij bleef drie jaar lang verbonden aan onze 
club. Nadat Ome Jan stopte in de TC, ging hij even later weer aan de gang met 
de recreanten. “Hedde Senior had dit opgezet,  maar naar enige jaren stopte hij 
hiermee. Er werd mij gevraagd of ik dit over wilde nemen. Dit heb ik uiteindelijk met 
veel plezier gedaan.” Door omstandigheden moest Ome Jan hier in december mee 
stoppen. Toch was hij al snel terug bij de club. Hij draaide vele kantinediensten, was 
zaalwacht en daarna ging hij het 7de team trainen. “Voordat ik dit ging doen had ik 
nog wel mijn vraagtekens. Ik wilde dat eerst het team op de hoogte werd gesteld, 
en zijn goedkeuring gaf.” Dit gebeurde uiteindelijk en nog steeds traint hij dit team 
met veel plezier. “Ik ben nog steeds niet ontslagen, dus ik ga ervan uit dat het team 
het nog steeds leuk vind.” Daar gaan we dan ook zeker vanuit. De opkomst bij dit 
team is nog steeds er groot, en lachende gezichten komen na de training de kantine 
in. “We zijn er altijd met 11 man. Als er minder dan acht zijn, kom ik niet. Dit weet 
het team ook, want dan heeft het geen zin. Er zit ontzettend veel plezier in het team, 
wat ook overslaat op mij.” 

“Dus jij scoort niet veel in een 
wedstrijd Joep!?”
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Toch ziet hij ook talenten in het team. “Alexandra zou met haar talent 
hogerop kunnen. Met haar snelheid is ze soms niet te houden.” Toch gaat 
het volgens Ome Jan vooral om de gezelligheid, en dat zit wel goed.

Ten slotte vragen we 
Ome Jan nog naar 
het verschil tussen 
vroeger en nu. “Het 

tempo is erg hoog nu. Toch hadden wij ook een hoog niveau, zo hoog 
hebben wij het nooit meer gehad,” zegt Ome Jan met een harde lach. 
Ook de wisselingen in functies van heren en dames is het grote verschil. 
“Vroeger maakten de heren de doelpunten en stonden de vrouwen onder 
de korf. Dat is nu wel anders.” Joep Backx is er inmiddels ook bij komen 
zitten. Ome Jan geeft aan dat het wat hem betreft niet uitmaakt wie er 
scoort, als er maar gescoord word. Joep zegt het hiermee eens te zijn, 
waarop Jan direct met een scherpe quote komt. “Dus jij scoort niet veel 
in een wedstrijd Joep!?” Ook de schotklok maakt het korfbal erg leuk. Het 
geeft korfbal volgens Jan een heel ander beeld.  Het fysieke en harde spel 
is hem ook opgevallen. Vroeger was dat heel anders. “Als speelster vind ik 
Hanneke een leuke speelster. “Bij Elburg vond ik haar al erg goed spelen. 
Ze heeft veel snelheid en een prachtige balbehandeling. Ook is het leuk 
voor Michelle dat ze is uitgenodigd voor de Tulips. Dit is ook erg goed voor 
de club!” 

Uiteindelijk sluit Jan af met een Cruijffi aanse opmerking: “Als je er altijd 
één meer maakt dan hun, dan heb je gewoon gewonnen!”

Hier sluiten wij ook graag mee af. We zullen Ome Jan de komende jaren 
zeker nog vaak bij de club zien. Als kantinemedewerker, zaalwacht of als 
enthousiast trainer van het 7de team. Ome Jan, een echte man van de 
club, zoals we er op moment nog maar een paar van hebben!

 “Als je er altijd één meer maakt dan hun, 
dan heb je gewoon gewonnen!”
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Deze week geen BWA on tour, maar een BWA @Maarssen. Er werd 
thuis gespeeld tegen DeetosSnel/Volhuis, wat een belangrijke wedstrijd 
betekend voor de Maarssense Helden. Velen zagen dit als een duel van 
‘erop of eronder’. Nadat er tegen Fortuna, dalto en PKC niet gewonnen 
werd, was dit de eerste echte mogelijkheid op punten. Deetos was de 
competitie goed begonnen, en pakte bonuspunten tegen Dos’46. Dalto uit 
werd de ploeg in de laatste minuut te veel. Kortom: de ploeg was in vorm.

De week voor de wedstrijd werd er zoals u weet nog tegen PKC gespeeld. 
Na deze verliespartij schakelde iedere BWA-er echter direct over naar 
de zaterdag. Verliezen van PKC was jammer en onnodig, maar zaterdag 
moest het echt knallen worden. De wedstrijd leefde de twee dagen voor 
de wedstrijd, al 
waren de meningen 
verdeeld. Deetos 
had indrukt 
gemaakt bij menig 
OVVO-supporter. 
Toch waren er ook 
een heel aantal 
positief. Als we 
onze kansen wat 
beter wisten af te 
maken en er iets 
scherper gespeeld 
zou worden, waren 
er zeker kansen!

Zaterdag begon de dag in alle vroegte voor een kleine groep 
Maarssenaren. Niet vanwege Sinterklaasstress of het boodschappen doen; 
er moest weer opgebouwd worden bij OVVO/DeKroon. Om negen uur 
werd er verzameld, waar het in eerste instantie ook vaak over voetbal 
ging. Utrecht- Ajax stond voor de zondag op het programma en de 
Utrechters dachten wel kans te maken tegen de rivaal uit Amsterdam. Dit 
werd uiteraard vriendelijk weg gelachen door de Ajacieden. Een enkele 
kakkerlak, Joep B., volgende het allemaal met een brede glimlach. Met 
Feyenoord had hij immers weinig te juichen en hield wijselijk zijn mond. 
Het was dramatisch weer, het regende pijpenstelen. Nadat de tent voor 
de kantine was opgezet en deze ook was ingericht, was het wachten op 
de wedstrijden van de selectie. Wim van der Lugt was druk bezig met het 
ophangen van de schotklokken. Zo deed ieder zijn ding. Nel Kruit zat ook 
alweer druk te wezen in de kantine. Dit vooral met het koud hebben, er 
werd veelal geklaagd over de openstaande kantinedeuren! 
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Langzaam druppelde de 
kantine vol, de selectie van 
Deetos arriveerde en het 
hele circus van de Lotto 
Korfbal League kwam weer 
op gang. De spandoeken 
werden opgehangen, het 
BWA-hok werd opgeruimd  en 
uiteindelijk werden er nog 
ruim 300 wc rollen gevonden. 
Deze waren nog over van de 
mooiste wedstrijd in de OVVO 
historie. In de topsporthal 
van Almere mochten de rollen 
niet mee naar binnen. Daar 
sta je dan, met 300 rollen… 

Uiteindelijk hebben we ze bewaard en afgelopen zaterdag het begin gemaakt met het 
opmaken ervan. Er liggen er nog 200 in de kast, die komen vast nog wel een keer 
van pas. 

Ondanks Sinterklaasmiddag was het nog redelijk druk in de hal. De BWA tribune 
stroomde lekker vol en de sfeer zat er aan het einde van ons tweede team al aardig 
in. Zij gaven het goede voorbeeld door de punten te pakken. Onderwijl werd er in de 
kantine genoten van een heerlijk bord gyros met patat. Dit had de kantinecommissie 
weer uitstekend geregeld. Met een volle maag en een biertje om het weg te spoelen 
werd de tribune opgezocht. De wedstrijd kon beginnen, onze helden gingen punten 
pakken!

Nadat we het eerst deel van de wc rollen het veld op hadden gegooid bij de 
tegenstander, werd de 
thuisploeg verwelkomd. De 
snippers vlogen door de 
lucht, wat wederom mooie 
beelden opleverde. Trainer 
Frits Wip stond dit keer aan 
de andere kant van het veld; 
hij was geschorst. Maarten 
van Woerkom moest het 
team vanaf de bank coachen. 
Het begin was goed, zoals 
we eigenlijk de gehele 
wedstrijd in handen hadden. 
Met een kleine voorsprong 
werd de rust opgezocht, wat 
menigeen hoop gaf voor 
de eindzege. Toch was nog 
niemand er gerust op.
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Toen het eerste de tweede helft uit de startblokken knalde, sloeg dit over op de 
tribunes. De sfeer was fantastisch. Iedereen was euforisch, de eerste overwinning 
in de Lotto Korfbal League zat eraan te komen! Er werd gezongen, geschreeuwd, 
gesprongen, gedanst en gelachen. Het kon niet op, het was één groot feest! Na 
het laatste eindsignaal barstte het feest dan ook los. Eindelijk van de 0 punten af, 
op naar lijfsbehoud in de League. De gezelligheid in de kantine duurde niet heel 
erg lang. Camera analist Max ging rond met een dienblad bier, maar na een uurtje 
besloten de meeste mensen toch naar huis te gaan. Velen moesten de laatste hand 
nog leggen aan hun suprise of gedicht, Sinterklaasavond kon beginnen.

Toch was het mooiste cadeau van de dag al vergeven. Die hadden de 
OVVO-supporters gekregen van hun helden. Punten die absoluut smaken naar 
meer. Aanstaande zaterdag is daartoe de eerste mogelijkheid tegen TOP uit 
Sassenheim. Deze ploeg heeft ook een mooie supportersschare achter zich staan. 
Het beloofd dus een gezellige wedstrijd te worden, met hopelijk een goede afl oop.

Kortom: kom allemaal aankomende zaterdag naar Sassenheim om weer met z’n 
allen achter de ploeg te gaan staan. Een aantal teams spelen helaas tegelijk met 
het eerste. Kan je echter wel komen, doe dit dan ook! We rekenen op jullie!

Forza OVVO!


